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       PARADIJSVISNIEUWS     
   
            Jaargang 68 nr.6 december 2022   
                                         
   Clubblad voor Aquarium- en Vijverliefhebbers  
                         uit de regio's 
   Alblasserdam, Papendrecht, Nieuw Lekkerland 

 
 

  

 

 Het bestuur wenst u en allen die bij u 
horen goede Kerstdagen en een 

voorspoedig en gezond 2023 toe! 
 

Het Schuimnest is zaterdag 24 december 
geopend, 31 december zijn we gesloten!! 

Nieuwjaars receptie, dinsdag 3 januari 2023 
 Locatie: 

Clubgebouw Het schuimnest 

Klaproosstraat 26, 2951 BL, Alblasserdam  
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C O L O F O N 

 
               AQUARIUM- EN VIJVERVERENIGING “DE PARADIJSVIS”                                                   

         

     Klaproosstraat 26, 2951 BL Alblasserdam          Telefoonnummer: 078-6932409   

     Internet: www.paradijsvis.nl                               E-mail: paradijsvis@hetnet.nl      

     Facebook: facebook.com/paradijsvis                  

 
Functie: Naam: Adres: Telefoon /Mailadres: 

Voorzitter Carlo Schimmel 
Merelstraat 23 

2953 EK Alblasserdam 

078-6915636 

c.schimmel@solcon.nl 

Secretaris Chris van Erkel 
Pontonniersweg 349 

3353 SG Papendrecht 

078-6157139 

chrisvanerkel@gmail.com 

Penningmeester Will Huygen 
West Kinderdijk 277 

2953 XT Alblasserdam 

078-6914380 

w.huygen1@kpnplanet.nl 

Hoofd 

Aquariumafdeling 
Bas Dekker 

P. de Hoochplaats 398 

2951 SR  Alblasserdam 

078-6916986 

bas-dekker@planet.nl 

Hoofd Barafdeling Pleun Zanen 
Zeilmakersstraat 27 

2951 VX Alblasserdam 

06-28848482 

Geen mail 

Algemeen Adjunct 
Henk 

Vastenhout 

Weidemolen 32  

3352 TG Papendrecht 

078-6157247 

henk.vastenhout@live.nl 

Algemeen Adjunct 
Bert van 
Meerkerk  

A.G. Smitstraat 30 
2951 VB Alblasserdam 

078-6912692 
lvanmeerkerk@icloud.com   

Adviseurs bestuur   Perry Jackson en Anne Gouw 

 
 Diverse taken en verantwoordelijkheden: 

Redactie en Website 

C.v.Erkel,  

B. v Meerkerk    

W.Huygen,    

Teun Klop 

Kaarttoernooien 

Mediatheek 
Joop Noordzij  

PR  
Bert van 

meerkerk 
Ledenadministratie Will Huygen 

Jeugdzaken en 

Keuringen 

Henk 

Vastenhout 
Notulen Chris v Erkel 

Inkoop Aquarium 

afdeling 
Bas Dekker Verzekeringen Will Huygen 

Energiebeheer Jan Erkelens Inkoop Barafdeling Pleun Zanen 

 

Correspondentie 
adres en clubgebouw 
“Het Schuimnest” 

Klaproosstraat 26, 2951 BL Alblasserdam.    
Geopend op dinsdag van 19.00 uur tot 22.00 uur, 
donderdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur 
en op zaterdag van 12.30 uur tot 15.30 uur.           

Betalingen IBAN NL23 INGB 0000 5866 50 t.n.v.: Paradijsvis, 
Alblasserdam 

Contributie Verenigingslid €26,00 + NBAT lid € 65,00 per jaar 
Verenigingsjeugdlid  ‹ 18 jaar €16,00 + NBAT lid  
€ 47,00 p/jaar   

Kamer van 
Koophandel 

Dossiernummer 40321224 

Kon. Goedkeuring K.G. nummer 58 d.d. 12-11-1975 

Aangesloten bij Bond: N.B.A.T. District: Z.H.Z.  

http://www.paradijsvis.nl/
mailto:paradijsvis@hetnet.nl
mailto:c.schimmel@solcon
mailto:w.huygen1@kpnplanet
mailto:henk.vastenhout@live
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UITNODIGING 

 
 

Dinsdag 3 Januari 2023 

 
 “Nieuwjaars receptie”   

 
             vanaf 19.00 uur 

 

                     Locatie  : 

 

       Clubgebouw Het Schuimnest 

       Klaproosstraat 26 

       Alblasserdam 

 

 
Beste Leden, 

Laten we het jaar goed beginnen, dat kan door de uitnodiging 

voor de Nieuwjaarsreceptie te honoreren met een bezoekje aan 

“Het Schuimnest”. 
Het bijna afgelopen jaar is ‘Het Schuimnest” gerenoveerd en het 

is prachtig geworden. 

Er is een hapje en een drankje en de gelegenheid om met elkaar 

gezellig een goed begin te maken in 2023. 

Natuurlijk is er ook de gelegenheid om vissen, planten en heel 

veel andere aquarium benodigdheden te kopen. 

Gratis adviezen van doorgewinterde bestuursleden, die hun 

kennis graag met jullie willen delen. 

We kijken uit naar jullie komst!! 

 

Het bestuur. 
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Door het zijraam 

 
Waarom wordt men lid van een vereniging? Is het de hobby die je 

met elkaar wil delen? 

Of betekent lid zijn dat je onderbewust behoefte hebt aan 

contact? Wat ons ook verbinden mag, het is in alle gevallen 

ontstaan met de behoefte om iets te vinden of om iets te 

brengen. Wat is eigenlijk uw bijdrage? Waar herkent u zich het 

meest in? Allemaal zijn we lid geworden met een reden, en 

allemaal willen we lid blijven met een reden. 

In de waan van de dag gebeuren de mooiste dingen. 

Kleine details die normaal worden gevonden. Uiteraard is dit ook 

niet meer dan normaal, maar wat gebeuren er mooie dingen. 

Mooi op een manier die je zonder enig overdrijven zou kunnen 

benoemen. Terwijl dit geschreven wordt komt Pleun voorbij.  

Op en neer lopend naar de voorraad om de genuttigde drankjes 

weer aan te vullen. Is dit bijzonder te noemen? De handeling zelf 

is misschien niet het benoemen waard, maar de intentie is meer 

dan goud waard. 

Al die kleine dingen: Bas die weer met hoofdletters een email 

rondstuurt waar de betrokkenheid van afspat.  

Bert die met een zorgeloze houding komt aanfietsen en uitstraalt 

dat hij zijn sporen wel verdiend heeft, Aad die noodlottig schittert 

in afwezigheid en daardoor juist zo aanwezig is in ons midden, 

Chris die punctueel de nieuwsbrieven en clubbladen van andere 

verenigingen doorstuurt en daarmee steeds doet beseffen dat ik 

het echt eens moet gaan lezen.  

Kijk daar komt Perry aan, je ziet hem denken: ‘’waar kan ik deze 

te grote bolide nou kwijt, die rotpaaltjes!?’’ 

En niet te vergeten: Het stilleven van de dinsdagavond. Kent u de 

Staalmeesters van Rembrandt? 

Zodra je dinsdagavond binnenloopt dan zul je zien dat de kracht 

hem zit in de eenvoudige patronen die zich wekelijks herhalen. 

Net zoals bij de Staalmeesters hebben de mannen aan tafel 

dezelfde plek, dezelfde houding en dezelfde tijdloze verhalen, 

iedere week hetzelfde, de kracht van verbondenheid en eenvoud. 

Eenvoud betekent niet dat het ook eenvoudig is, eenvoud is waar 

geven en nemen regeert, eenvoud is waar normen en waarden 

voor iedereen gelijk zijn, eenvoud is waar lief en leed plek krijgt, 

eenvoud is de dinsdagavond met onze eigen staalmeesters aan 

tafel. 
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Door het zijraam zal ik me blijven verwonderen over dingen die 

het benoemen misschien niet waard zijn, maar uiteindelijk zijn ze 

wel onmisbaar in een groter geheel. Het kan dus 

verschillen waarom u lid bent, uiteindelijk zijn we lid omdat we zo 

van vissen houden toch? 

Of zoeken we gewoon die ene eenvoud waar de Paradijsvis voor 

staat? Een stilleven waar Rembrandt zijn penseel over het doek 

gaat. 

 

Anne 

************************************* 

 

DE YETI KRAB…… RECENTELIJK ONTDEKT BIJ 
ANTARCTICA  

De harige krabben zijn ontdekt 

tijdens een Engelse expeditie in 

de Zuidelijke Oceaan bij 

Antarctica in een vulkanisch 

gebied bij South Georgia. Het 

team onderzoekt geisers op de 

zeebodem en welke dieren rond 

die geisers leven. 

Yeti krabben 

De krab is een versie van de krabbensoort die yeti wordt 

genoemd omdat ze sneeuwwit zijn en niet moeders mooiste. De 

nieuwe soort, 'The Hoff', schoolt samen op de zeebodem in de 

buurt van de hete geisers, op sommige plekken zelfs met 600 

krabben per vierkante meter. Met hun harige borst en witte 

schaal zijn ze een opmerkelijke verschijning. De nieuwe 

krabbensoort krijgt overigens op termijn wel een officiële 

wetenschappelijke naam. 

Octopus 

De expeditie met een bestuurbare robotcamera aan boord van 

een cruiseschip, heeft ook andere nieuwe diersoorten ontdekt op 

de zeebodem bij Antarctica. Onder andere een geheel witte 

octopus, die mogelijk nooit eerder is gezien. De robotcamera, aan 

boord van de capsule Isis, kan tot 6km diep duiken en heeft 

daarom videobeelden kunnen vastleggen van zeedieren die nog 

niet eerder waren ontdekt. 
 

  bron + foto: AD/Internet 
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De clownbotia, een kameleon gelijk? 
Na de Algemene Ledenvergadering 2022 thuisgekomen, keek ik 

vanaf de bank nog even naar het aquarium.  

De aquariumverlichting was al uit en bij de stilte in de kamer 

hoorde ik een soort geklop uit het aquarium komen. Ik bleef, 

zittend op de bank, naar het aquarium kijken. Ik weet dat 

clownbotia’s (Chro-mobotia macracanthus) geluiden maken, dus 

dat verbaasde mij niet.  

Ik weet ook dat het nachtdieren zijn, maar mijn aandacht werd 

door iets raars getrokken. Ik zag een clownbotia met een vis 

stoeien die ik niet meteen herkende. Het bleek een andere 

clownbotia, maar die was helemaal grijs! Ik weet (en heb dat ook 

al vaker gezien), dat de kleuren van clownbotia’s soms 

vervagen en dan zijn de prachtige zwarte strepen grijs. Maar 

deze vis was helemaal egaal grijs. Ik moest echt twee keer kijken 

om er een clownbotia in te herkennen! Ik heb er 3 en de derde 

kwam zich er ook mee bemoeien.  

Die had zijn vrolijke kleuren nog. De twee andere gingen - allebei 

grijs gekleurd -met elkaar in de clinch. Ze benaderden elkaar 

daarbij van voren en – heel- typisch voor deze vis - ze zwommen 

ook naast elkaar en deden een soort armpje drukken. 

In de paar minuten dat ik keek, veranderden de vissen diverse 

keren van kleur: het egaal grijs werd grijs met een dikke zwarte 

streep over de lengte. 
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Op enig moment werd eentje plat op zijn zij op een stuk hout 

geduwd en werd hij net zo donkerbruin als het hout waar hij op 

lag! De derde clownbotia bleef vrolijk gekleurd en mengde zich af 

en toe in het spel, door zich tussen de twee te wringen. Toch 

bleef deze wel gewoon zijn vrolijke kleuren behouden.  

clownbotia Toen Chromobotia macracanthus in zijn normale 

uitmonstering. 

 een van de 

grijze 

clownbotia’s 

even snel zijn 

holletje inzwom 

en er een 

seconde later 

weer uitkwam, 

was hij ook 

weer gewoon 

gekleurd. Ik 

knipperde met 

mijn ogen: ‘is dit die nummer 3?’ Nee, die zwom nog in de bak! 

Dus in een seconde kon de grijze vis zich weer in zijn vrolijke 

pyjama hijsen?  

Eentje bleef nog grijs, maar kreeg langzaam zijn strepen terug, 

die lichtgrijs werden. 

Ik heb niet gezien dat de vissen hun vervaarlijke stekels uitzetten 

waaraan zij de soortaanduiding macracanthus (= met grote 

stekels) danken. 

Helaas kon ik de vertoning niet filmen, want als ik naar mijn 

telefoon zou reiken, zouden ze al weggaan, laat staan als ik zou 

opstaan om dichterbij te komen. 

Ik weet dat clownbotia’s soms grijze strepen hebben. In boekjes 

en op websites wordt dan gezegd dat ze gestrest zijn. Ik weet 

niet of mijn 2 clown-botia’s aan het vechten, vrijen of stoeien 

waren, maar zo’n 50-tinten-grijs palet in zo korte tijd was heel 

opmerkelijk. 

Met de stekels kunnen de vissen elkaar, maar ook hun verzorger 

(!) flink verwonden. Als iemand een dergelijke ervaring heeft, dan 

hoor ik dat graag. 

 

Overgenomen uit: A.V. Natuurvrienden Zwolle 
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Voedingsbodem 
Als kleine jongen ging ik wel eens met opa mee naar het rietgors 

bij het Zwarte Paard om een emmertje vette klei te halen, wat als 

voedingsboden voor het aquarium van opa bestemd was. 

Tegelijkertijd namen we ook nog een emmer zand mee voor de 

afdeklaag. En groeien dat de plantjes deden. Ja ook de alg 

groeide lustig mee hoor. Af en toe zag je eens een vis voor de 

ruit komen, maar verdween dan weer in de mist. 

De rivier was toen nog betrekkelijk schoon en hoefde men dus 

niet bang te zijn dat de vissen dood zouden gaan. Nu blijkt dat 

met de vissen uit die tijd zoals guppen en plaatjes en 

Balckmolly’s toch wel mee te vallen hoor. 

Ik moest een jaartje geleden of zo aan die vette klei denken 

omdat onze Amazone zwaardplant en de ernaast staande Leopard 

al enkele jaren aan het verpieteren waren. De zwaardplant was 

nog maar een 10 centimeter hoog dus iedereen dacht dat het een 

dwerg Amazone zwaardplant was. 

Nu gebruikte ik nog al eens “kunstmest” pillen om bij een plantje 

in de bodem te stoppen, maar dat haalde  bij de zwaardplant en 

de ernaast staande Leopard geen zier uit. 

Allerlei andere “mest vloeistoffen” en dergelijke daar moet ik 

niets van hebben want die bevatten nogal wat fosfaten, en dat is 

wel het laatste wat je in de bak moet hebben want daar lusten de 

algen wel pap van. 

Nu wist ik dat er in de handel kleibolletjes te koop waren en 

vestigde ik daar mijn hoop op. Stop ze in de bodem net als de 

rivierklei bij opa, en het water blijft zoals het is. 

Echter, de kleiballetjes waren bij de Club niet voorradig. Onze Bas 

Dekker beloofde een snelle levering binnen een week, en ja hoor, 

ze waren er.  

Een doosje met 10 balletjes van een centimeter doorsnee, 

DeponitNutiBalls van de Duitse fabrikant Dennerle, voor de prijs 

van € 6,00 dus wel een diepte investering vonden we want uit het 

rietgors was de klei gratis☺. 

Met vol verwachting kloppend hart hebben we de balletjes naast 

de betreffende planten in de bodem gestopt, en toen maar 

afwachten.  

Wel nog regelmatig tegen de planten gepraat in de zin van: 

“Jongens doe je best want de liefde kan niet van een kant 

komen”. 
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Tot onze grote vreugde zijn de balletjes een gouden greep 

gebleken want de planten begonnen te groeien als kool. In 

figuurlijke zin dan natuurlijk want het zijn Echinodores soorten. 

De zwaardplant is 

ondertussen van een 

miezerige 10 cm 

uitgegroeid tot een 

dikke 30 cm hoog en 

een grote bos geworden 

zoals u op de foto kunt 

zien. De Leopard het 

zelfde laken en pak en 

staat ondertussen in 

bloei wat ook op de foto 

zichtbaar is. Beide 

planten zijn voor de 

Maanvissen de basis 

voor kuit afzetten, waar 

de bladeren nu weer groot genoeg voor zijn. 

Gezien het succes bij ons kan ik dit iedereen aanraden om te 

proberen. Bij de club zijn nog veel balletjes te koop. 

Dit was dan weer een artikeltje waar ik misschien anderen blij 

mee kan maken. 

  

In dankbare herinnering 

Jan Keesmaat 
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DE SAHARA WOESTIJN…OOIT BEVOLKT DOOR VISSEN 

De "Sahara" woestijn ligt in 

Noordelijk Afrika en strekt zich 

uit van de Atlantische Oceaan tot 

aan de Rode Zee (zo'n 5200 

kilometer) en strekt zich 

vervolgens ongeveer 1500 km 

zuidwaart uit. Deze woestijn 

beslaat 9 miljoen km2 van het continent Afrika en is daarmee de 

grootste zandwoestijn op aarde. Pas in 2010 ontdekten Britse 

wetenschappers van het King's College te Londen dat dit enorme 

gebied zo'n 6000 tot 10000 jaar geleden waarschijnlijk bestond 

uit een netwerk van rivieren, waarin een groot aantal 

verschillende soorten vissen leefde. Gedurende deze fase was het 

gebied mogelijk ook goed begaanbaar voor mensen.  

trektocht 

De bevinding werpt een nieuw licht op de theorieën over de 

trektocht die de eerst mensen ondernamen toen ze het 

Afrikaanse continent verlieten.  

satelliet 

De wetenschappers zijn tot deze conclusie gekomen door het 

landschap van de Sahara te bestuderen op satellietbeelden en 

digitale kaarten. Deze studie wijst uit dat het gebied ooit was 

bedekt met rivieren, meren en moerassen. Verder is het zo dat  

groot aantal vissen aan beide kanten van de Sahara voorkomt.  

gevaarlijk 

Als de vissen door de Sahara zijn getrokken, is het aannemelijk 

dat ook mensen het gebied hebben 

doorkruist. Plaatselijk onderzoek in 

de Sahara moet dit nog uitwijzen ter 

onderbouwing van deze theorie. De 

vraag is wel of dit op korte termijn 

kan. "Veel gebieden zijn namelijk te 

gevaarlijk om te bezoeken door 

activiteiten van terroristen of 

burgeroorlogen", aldus 

hoofdonderzoeker Nick Drake van het 

King’s College in Londen. 

 

                                                              (Bon: nu.nl)  

http://www.astronoo.com/images/images_articles/saharaSatellite.jpg
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