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       PARADIJSVISNIEUWS     
   
            Jaargang 68 nr.3 juni 2022   
                                         
   Clubblad voor Aquarium- en Vijverliefhebbers  
                         uit de regio's 
   Alblasserdam, Papendrecht, Nieuw Lekkerland 

 
 

  

 
 

Open dag en 70 jarig jubileum gaan we vieren op 
zaterdag 2 juli 2022, 10.00 – 15.00 uur 

In en om Het Schuimnest.  
 Locatie: 

Clubgebouw Het schuimnest 

Klaproosstraat 26, 2951 BL, Alblasserdam  

 

In deze editie: 
 Pag.1  -  Uitnodiging       
 pag.2   -  Colofon  
 pag.3   -  Carlo Schimmel, voorzitter                                                      

 pag.4   -  Chris van Erkel, secretaris en redactielid     
 pag.5   -  Wil Huygen, penningmeester en ledenadministratie    
 pag.6   -  Vervolg  

 pag.7   -  Vervolg  
 pag.8   -  Vervolg                               
 pag.9   -  Vervolg   
 pag.10 -  Bas Dekker, hoofd aquarium afdeling 

 pag.11 -  Pleun Zanen, huismeester en barbeheerder 
 pag.12 -  Henk Vastenhout, algemeen adjunct en huiskeuringen 
 pag.13 -  Bert van Meerkerk, algem. adjunct, propaganda en onderhoud 
 pag.14 –  Maar het bestuur kan het niet alleen 



       2 
 

C O L O F O N 

 
               AQUARIUM- EN VIJVERVERENIGING “DE PARADIJSVIS”                                                   

         

     Klaproosstraat 26, 2951 BL Alblasserdam          Telefoonnummer: 078-6932409   

     Internet: www.paradijsvis.nl                               E-mail: paradijsvis@hetnet.nl      

     Facebook: facebook.com/paradijsvis                  

 
Functie: Naam: Adres: Telefoon /Mailadres: 

Voorzitter Carlo Schimmel 
Merelstraat 23 

2953 EK Alblasserdam 

078-6915636 

c.schimmel@solcon.nl 

Secretaris Chris van Erkel 
Pontonniersweg 349 

3353 SG Papendrecht 

078-6157139 

chrisvanerkel@gmail.com 

Penningmeester Will Huygen 
West Kinderdijk 277 

2953 XT Alblasserdam 

078-6914380 

w.huygen1@kpnplanet.nl 

Hoofd 

Aquariumafdeling 
Bas Dekker 

P. de Hoochplaats 398 

2951 SR  Alblasserdam 

078-6916986 

bas-dekker@planet.nl 

Hoofd Barafdeling Pleun Zanen 
Zeilmakersstraat 27 

2951 VX Alblasserdam 

06-28848482 

Geen mail 

Algemeen Adjunct 
Henk 

Vastenhout 

Weidemolen 32  

3352 TG Papendrecht 

078-6157247 

henk.vastenhout@live.nl 

Algemeen Adjunct 
Bert van 
Meerkerk  

A.G. Smitstraat 30 
2951 VB Alblasserdam 

078-6912692 
lvanmeerkerk@icloud.com   

 
 Diverse taken en verantwoordelijkheden: 

Redactie en Website 

C.v.Erkel,  

B. v Meerkerk    

W.Huygen,    

Teun Klop 

Kaarttoernooien 

Mediatheek 
Joop Noordzij  

Propaganda  
Bert van 

meerkerk 
Ledenadministratie Will Huygen 

Jeugdzaken en 
Keuringen 

Henk 
Vastenhout 

Notulen Chris v Erkel 

Inkoop Aquarium 
afdeling 

Bas Dekker Verzekeringen Will Huygen 

Energiebeheer Jan Erkelens Inkoop Barafdeling Pleun Zanen 

 

Correspondentie 
adres en 
clubgebouw 
“Het Schuimnest” 

Klaproosstraat 26, 2951 BL Alblasserdam.    
Geopend op dinsdag van 19.00 uur tot 22.00 uur 
en op zaterdag van 12.30 uur tot 15.30 uur.           

Betalingen IBAN NL23 INGB 0000 5866 50 t.n.v.: Paradijsvis, 
Alblasserdam 

Contributie Verenigingslid €26,00 + NBAT lid € 65,00 per jaar 
Verenigingsjeugdlid  ‹ 18 jaar €16,00 + NBAT lid  
€ 47,00 p/jaar   

Kamer van 
Koophandel 

Dossiernummer 40321224 

Kon. Goedkeuring K.G. nummer 58 d.d. 12-11-1975 

Aangesloten bij Bond: N.B.A.T. District: Z.H.Z.  

 

http://www.paradijsvis.nl/
mailto:paradijsvis@hetnet.nl
mailto:c.schimmel@solcon
mailto:w.huygen1@kpnplanet
mailto:henk.vastenhout@live
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Carlo Schimmel, voorzitter 
70 Jaar de Paradijsvis 

 

Ik zit lekker in Frankrijk in de zon te 

denken aan het stukje dat ik voor het 

clubblad zal gaan schrijven. 

De redactie van de speciale jubileum 

uitgave van het Paradijsvisnieuws heeft alle 

bestuursleden gevraagd een stukje te 

schrijven over je gevoel / beleving bij de 

Paradijsvis. 

Ja, dat blijft lastig. 

Redactie heeft al laten weten dat de 

voorzitter weer te laat is :) 

  

Gevoel en beleving: 

• Schuimnest.      • Winkel.           • Gezellig! 

• Kennis van zaken.      • Activiteiten. 

 

Persoonlijk: 

Als jeugdlid kwam ik al bij de club binnen en vanaf de eerste 

minuut voelde het goed en klikte het. 

vanaf dat moment ben ik wisselend actief in de club met verkoop, 

bardienst, opruimen, klusjes. 

Later ook als commissielid, bestuurslid en momenteel voorzitter. 

ik zit er weer midden in het voelt goed. Volgens mij gaat het ook 

goed, met de club zeker. 

Momenteel hebben we al meer dan 100 leden. 

Daar zijn we uiteraard trots op. 

Ik ben ook zeer verheugd met het feit dat enkele nieuwe leden 

hebben aangeven actief met de club bezig te willen zijn. 

Na al die jaren is het nog steeds een warme fijne club om lid van 

te zijn. Hoop ook nog vele jaren deel uit te kunnen maken van 

deze club.  

Komt allen 2 juli naar ons jubileum in het recent vernieuwde 

Schuimnest. Neem gerust je partner, kinderen, vrienden en buren 

mee naar het Schuimnest. Kun je de tweede niet geen probleem, 

wel jammer. Maar uiteraard staan onze deuren elke 

dinsdagavond en zaterdagmiddag open en zijn jullie welkom.  

Kortom het voelt goed 

Carlo Schimmel, Alblasserdam, juni 2022 
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Chris van Erkel, secretaris en redactielid clubblad 

 
Ik ben jaren lid geweest van een 

aquariumvereniging in Papendrecht, heb 

daar meegewerkt aan het inrichten van de 

kinderboerderij, waar we een eigen 

ruimte hebben gekregen voor aquaria en 

lezingen. 

Die vereniging is opgeheven en ik ben via 

Henk Vastenhout in contact gekomen met 

“De Paradijsvis”. 

Direct merkte ik dat het een leuke 

vereniging was en ben in 2009 lid 

geworden, na korte tijd werd ik al 

gevraagd om in het bestuur te komen. 

Ik weet hoe moeilijk het is om bestuursleden te krijgen, maar er 

was geen wachtlijst! 

Toen ik een beetje gewend was, werd ik gevraagd of ik Teun Klop 

als secretaris wilde opvolgen, niet eenvoudig, iedereen die Teun 

kent, weet dat hij de lat voor zichzelf, maar ook voor anderen 

hoog legt. Maar met zijn steun doe ik nu al jaren het secretariaat 

en zit ik ook in de redactie van het clubblad. 

Ook draai ik mee in aquariumdienst. Tevens hartelijk dank aan al 

die vrijwilligers die het bestuur, en dus de leden, hierbij helpen!  

De renovatie van “Het Schuimnest” was een hele leuke klus, we 

hebben er met elkaar wat moois van gemaakt. 

Kom gerust eens kijken, onder het genot van een kopje koffie, 

thee of wat sterkers. 

De Coronaperiode was een moeilijke tijd, ook 

voor onze vereniging, maar gelukkig konden 

we, soms met beperkingen, gedeeltelijk open 

blijven. 

En we willen jullie vragen om ons te helpen om 

het clubblad met “eigen” stukjes van de leden 

te vullen. 

We mogen dankbaar zijn dat wij, waar steeds 

meer aquariumverenigingen moeten stoppen,  

er met ruim 100 leden gezond voor staan. 

Chris van Erkel 

Papendrecht, juni 2022 
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Will Huygen, penningmeester en 

ledenadministratie. 
Ik hoop december volgend jaar 50 jaar 

lid te zijn en het is eigenlijk nooit in 

mij op te komen er mee te stoppen.  

Het was, en is, immers zo’n 

fijne club. Je zou het best een ” 

vrienden club ” kunnen noemen. 

Tijdens de vorming van ons eerste 

Schuimnest begin jaren ’ 70 werd ik 

door de toenmalige gepassioneerde 

voorzitter Gerrit van Omme gevraagd 

als bestuurslid. 

E.e.a. met de bedoeling de functie van 

penningmeester over te nemen van de 

zittende functionaris, welke inmiddels 

had bewezen totaal ongeschikt te zijn.  

Ik stemde hierin toe zonder mij af te vragen hoelang deze baan 

wel eens zou kunnen gaan duren. 

Nou, het is inmiddels 39 jaar dat ik het vertrouwen van u heb 

mogen genieten, en dat voelt fijn. 

Maar goed, onder de zittende bestuursleden leefde al geruime tijd 

het idee om aan ons 25 jarig jubileum in 1976 ruim aandacht te 

besteden in de vorm van een wereldtentoonstelling in het 

cultureel centrum De Wipmolen.  

De definitieve beslissing hiertoe was echter nog niet genomen 

maar zou worden ingebracht op de agenda van jaarvergadering 

januari 1974. En, de vergadering ging unaniem akkoord.  

Ik viel dus gelijk met mijn neus in de boter, om zo maar eens te 

zeggen.  

Want het financiële deel leek nogal omvangrijk en risicovol, 

mochten de overweldigende voornemens van het enthousiaste 

bestuur waarheid worden. We gingen aan de slag.  

De naam “Aqua Monda” werd bedacht door bondssecretaris van 

Lier. Gerrit van Omme ging op financiers uit en het secretariaat, 

bestaande uit Meeuwis Versendaal en Joop Aret, draaide op volle 

toeren om zoveel mogelijk buiten – en binnenlandse inzendingen 

in de wacht te slepen. 

Piet Stellaard samen met Jaap van Bloois werkten aan de 

elektrische installatie en de rest van het bestuur hield zich bezig 
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met het organiseren van de noodzakelijke materialen en opslag 

ruimten voor het tijdelijk onderbrengen van de levende have.  

 

 
 

Het pakte succesvol uit, ruim 50 duizend bezoekers en een netto 

winst van ruim Hfl. 55.000,- (€ 25.000) zoals u ziet op pagina 7 

van het door mij destijds met de hand geschreven eindverslag in 

maart 1980 .Een spaarpot waaruit we voor een belangrijk deel, 

met rente over rente, onze huidige financiële reserve 

hebben opgebouwd. Tot zover Aqua Monda. 

De vereniging floreerde en groeide uit tot een ledental van 165 

waarmee we binnen de NBAT één van de grootste geworden 

waren en wij startten met 

een grootscheepse renovatie 

van ons Schuimnest, 

gevestigd in de kelders onder 

het flatgebouw aan de van 

Eesterensingel. Het bruiste 

van energie binnen de ” club 

van Omme “ want zo werd de 

vereniging in de volksmond 

genoemd, ook onze kinderen 

raakten betrokken want Sint 

Nicolaas kwam jaarlijks langs en er ontstond een kinderdisco. 

Het klaverjassen werd geïntroduceerd waaraan soms meer dan 

40 liefhebbers deelnamen. Het kon niet op het ene feestje naar 
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het andere. Voorzitter van Omme zoveel jaar voorzitter, Piet 

Stellaard koninklijk onderscheiden als blijk van waarderering voor 

zijn verdienste binnen de club. 

Kort om, we waren veelvuldig in het Schuimnest waardoor mijn 

vrouw wel eens zei, je kunt er beter gaan slapen. Zelfs twee keer 

werd een z.g. vakantie / studie reis georganiseerd naar Gedinne 

in België, een plek die Gerrit van 

Omme regelmatig bezocht. 

We sliepen daar de eerste keer in 

tenten zoals u ziet met zeer slecht 

weer. 

De tweede keer werden we 

ondergebracht in de slaap- 

gelegenheid van het bijbehorende 

eenvoudige restaurant/bar. Geweldig, 

die flora en fauna daar. 

 
Overigens, ik wil niet onopgemerkt laten dat de foto’s in dit artikel voor een 
belangrijk deel zijn verzorgd door de zoon van Meeuwis Versendaal, Ron, die het 
archief van zijn vader heeft gedigitaliseerd, en Arie van der Wolde. Zo kwam ook 
mijn eindverslag van Aqua Monda weer boven water. 
De gehele rapportage wordt tijdens onze receptie op 2 juli a.s. geprojecteerd, 
voor de oudere leden zal het zeker herkenbaar zijn. 

 

We gaan verder, kienhout 

zoeken voor onze verkoop in 

de Peel met de gele bus van 

Gerrit, die reed altijd wel in 

het weekend. 

Een welkome bijdrage in de 

clubkas.  Paaseieren zoeken 

wordt geïntroduceerd, groot 

succes. Spontaan gingen 

een aantal kinderen o.l.v. 

enkele volwassenen naar 

het park “huis te Kinderdijk” 

om aldaar de verstopte, 

gekleurde eieren te zoeken. 
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Organiseren blijft toch wel onze drijfveer en zo gingen wij over 

tot twee lustrum tentoonstellingen, Collecta Natura I en II, want 

ja Aqua Monda was een succes dus dit moest ook slagen. Dit viel 

echter tegen, we kwamen vanwege een matige belangstelling, 

met de hakken over de sloot om zomaar te zeggen. Voor ons 

reden om geen tentoonstellingen meer te gaan organiseren. 

Inmiddels neemt Gerrit van Omme, 

het gezicht van de vereniging, 

afscheid als voorzitter. Wederom 

groot afscheidsfeest. Voorzitters als 

Teus van Dieren, Adrie Klop en Joop 

Noordzij nemen in de jaren daarna 

zijn taak over, op dit moment door 

Carlo Schimmel.  

In de loop der jaren ontstond er 

eigenlijk een zeer vriendelijke en vertrouwelijke band tussen de 

bestuursleden en de kern daarom heen. 

Z.g. betaalde feestjes, telkens 

bij iemand thuis,  

waren geen uitzondering. 

Visconcoursen, bij mij achter in 

de boezem aan de West-

Kinderdijk waren hier onderdeel 

van. 

We komen aan in 2004, er valt 

een brief van Westwaard Wonen 

op de mat waarin ons de huur 

van Het Schuimnest in de 

kelders onder het flatgebouw 

aan de van Eesterensingel wegens sloop werd opgezegd. 

Wat nu, met Westwaard Wonen viel niet te praten over een 

vervangende ruimte, zij voelden zich hier niet toe verplicht. 
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Het bestuur was van mening dat ik me maar eens bij de 

verantwoordelijk wethouder de Gruijter moest melden met het 

verzoek tot een mogelijke oplossing. 

De wethouder omarmde onmiddellijk ons probleem en ging aan 

de slag met de opmerking “ het kan wel even duren Will, ik doe 

mijn best.”  Na enige tijd van plannen en alternatieven wist hij 

uiteindelijk de woningcorporatie toch te bewegen ons de locaties 

aan de Klaproosstraat te verhuren zodat wij daar een nieuw 

onderkomen konden realiseren, en we kregen nog subsidie ook. 

Dit werd een feit in november 2006 met een officiële opening 

door Jaap de Gruijter als blijk van waardering. 

Recent is ook dit nieuwe Schuimnest alweer gerenoveerd, een 

rapportage hiervan is opgenomen geweest in een recente editie 

van Paradijsvisnieuws. 

Tot slot, ik ben achteraf blij te zijn ingegaan op het verzoek begin 

jaren 1970 door voorzitter van Omme tot toetreding in het 

bestuur, anders had ik dit allemaal moeten missen. Het is een 

wezenlijk onderdeel geworden van mijn leven, want niet het 

aquarium maar de aquariumvereniging is mijn hobby 

geworden. 

 

Van harte gefeliciteerd met ons 70 jarig jubileum zeg ik tegen het 

bestuur en leden van deze geweldige club met nu nog ruim 100 

leden. 

 

Will Huygen, Alblasserdam, juni 2022 
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Bas Dekker, hoofd aquariumafdeling 

 
Ik ben in maart 1973 lid geworden van 

aquariumvereniging “De Paradijsvis”, wel 

kende ik al een aantal mensen die al lid 

waren, en zo ben ik daar terecht 

gekomen.  

En dan ga je eens kennis maken en tot 

mijn verbazing kwam ik terecht in de 

schuilkelder van de burgerbescherming 

(BB), die toen was opgeheven. 

Daar stonden aquaria en je kon daar 

vissen, planten en ander materiaal kopen 

als je lid was. 

Ik werd ook gelijk aan het werk gezet, samen met Cor 

Zuidervliet, we hebben de bar verfraaid met hout van de 

mijnenvegers van de Marine en boven de bar PVC lampenhouders 

gemaakt. Piet Stellaard heeft ze aangesloten.  

Ik heb veel mogen doen, eerst in de kelder en heel bijzonder was 

de Wereldtentoonstelling “Aqua Monda ”. De opbouw in “De 

Wipmolen” was een hele beleving. Het bestuur was al maanden 

daarvoor bezig met de organisatie, wat een gigantische klus was. 

Er werd van alles aangevoerd om te gebruiken om de aquaria, die 

al opgesteld stonden in te richten. Samen met Joop Noordzij 

hebben we de, met een vrachtwagen aangevoerde lavasteen, 

klein gemaakt. 

We hebben heel veel activiteiten gedaan in de loop van de tijd, 

zoals, bloemen verkopen voor de tuin bij de van Hogendorpweg, 

aquarium benodigdheden op het haven festival op het Makado 

centrum een stand met 5 grote aquaria, in café “De Klok” om bij 

de vogelvereniging een paar show aquaria te plaatsen, etc. etc.  

Ik heb ook bardienst gedaan op zaterdag en op de Bingo 

avonden, en verschillende 

bestuursfuncties gehad en 

nog heb en doe nu 20 jaar 

de in- en verkoop van 

aquarium benodigdheden, 

vissen en planten. 

 

Bas Dekker, Alblasserdam, 

            juni 2022 
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Pleun Zanen, huismeester en barbeheerder. 

 
Ik ben op aandringen van mijn oud 

collega en lid Geri Burghout in 

december 2009 lid van de Paradijsvis 

geworden. 

Want ja, mijn vrouw was inmiddels 

overleden en er moest toch wat 

tijdsbesteding komen. 

Dat vond ik bij de Paradijsvis, want 

daar werd regelmatig op 

zaterdagmiddagen gekaart, en dat 

stond me wel aan. 

Na enige jaren gewoon lid te zijn 

geweest werd ik op voorspraak van de 

toenmalige voorzitter, Joop Noordzij, door de penningmeester 

Will Huygen gevraagd zitting te nemen in het bestuur en daarbij 

de functies barbeheer en huismeester op mij te nemen. 

Ik hoefde daar geen moment over na te denken, want dit bracht 

nog meer tijdsbesteding die ik goed kon gebruiken. 

En, ik moet zeggen, ik heb er geen moment spijt van, het bevalt 

mij prima en zal zeker voorlopig niet stoppen. 

Bestuurlijk had ik weinig ervaring, maar zo de afgelopen tijd leer 

je toch wel bij moet ik zeggen. 

Naast mijn inzet voor de Paradijsvis heb ook nog tuinieren als 

hobby en ga ik regelmatig naar mijn stacaravan. Ook hier geniet 

ik van en zo is er eigenlijk een goed gevuld en regelmatig 

programma ontstaan waarbij ik me goed voel. 

Ik ben uiteraard nog niet zo lang als sommige bestuursleden bij 

de vereniging betrokken om te weten hoe aan de vereniging 

vanaf het prille begin is vorm gegeven. 

Maar dat doet geen afbreuk aan mijn 

loyaliteit en sympathie voor deze club, 

zeker nu ik zelfs de viering van 70-jarig 

jubileum mag meemaken. 

Wat een mijlpaal zeg, ik heb het er 

prima naar mijn zin en ik blijf. 

Ik hoop u allen te mogen begroeten op 

zaterdag 2 juli a.s. met een hapje en 

drankje in eigen beheer. 

Pleun Zanen, Alblasserdam, juni 2022. 
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Henk Vastenhout, algemeen adjunct 

huiskeuringen 
 

Door de redactie van Paradijsvisnieuws werd 

mij gevraagd om voor het jubileumnummer 

eens te vertellen wat de club voor mij 

betekent.  

Nou ben ik geen schrijver, maar laat ik een 

poging wagen. 

Precies 40 jaar geleden, in mei 1982, werd 

ik gevraagd of ik eens mee ging naar de 

aquariumvereniging. 

Dat vond ik wel wat en het beviel me gelijk. 

Dat bleek wederzijds want in juni werd ik 

gevraagd om mee te draaien in “Het Schuimnest” als 

barmedewerker.  

Leek me wel leuk en zei 

dat ik dat wel wilde 

proberen, en 

40 jaar later doe ik dat 

nog steeds. 

Ook ben ik al jaren 

bestuurslid en als je al 

zolang bij een club 

hoort wordt het een 

vereniging die veel voor 

je gaat betekenen. 

In de  loop van de jaren is dit voor mij een echte vriendenclub 

geworden, en ik hoop nog jarenlang mijn bijdrage te blijven 

leveren. Wat een ploeg vrienden voor elkaar krijgt kunt u zien in 

de renovatie van “Het 

Schuimnest”! 

Dat geeft binding en voldoening. 

Dit is mijn bijdrage voor het 

Jubileumnummer en ik hoop dat 

de vereniging nog vele jaren zal 

blijven bestaan. 

 

Henk Vastenhout, 

  Papendrecht, 

     juni 2022 
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Bert van Meerkerk, algemeen adjunct, 

propaganda en onderhoud 
 

Kennismaking met de aquariumhobby is 45 

jaar geleden begonnen in de aquariumkelder 

van Gerrit van Omme aan de Hoofdmanlaan. 

Hier kreeg ik behalve voor vissen ook 

interesse in reptielen, slangen en amfibieën. 

Daarna al snel lid geworden van “De 

Paradijsvis” en de NBAT. 

Nog steeds mooie herinneringen aan de 

tentoonstelling “Aqua Monda”. 

Ook de huiskeuringen waren leerzaam, we 

hebben meerdere keren meegedaan met ons 

speciaal aquarium Malawi Cichliden, ook met 

rayon, district en 3 keer landelijk. 

Vele lezingen over de hobby waren ook altijd leerzaam en 

gezellig. 

Eieren verven en  verstoppen en later ook zoeken met onze eigen 

kinderen was ook altijd leuk. 

Niet te vergeten Sinterklaas feesten voor de kinderen. 

Verder de gezellige middagen en avonden met praatje over van 

alles en koffie, biertje en bal gehakt met mayonaise en sambal. 

Onze hobby nu 1 aquarium met crystal red garnalen, 2 terrariums 

met salamanders en kikkers. 

In de tuin een vijver met Koikarpers en een volière met vogels. 

Ook hebben we 2 

kooiker hondjes waar 

we elke dag lange 

wandelingen mee 

maken.Nu ben ik 

regelmatig in ons 

mooi gerenoveerde 

Schuimnest te vinden 

om te helpen met 

onderhoud van de 

aquariums en 

verkoop in de 

aquariumafdeling.     

Bert van Meerkerk, 

Alblasserdam, juni 2022 
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 Maar het bestuur kan het niet alleen! 

 
Hiervoor hebben jullie de ervaringen van de bestuursleden die 

een stukje hebben ingeleverd voor dit jubileum nummer kunnen 

lezen, maar het bestuur kan het niet alleen. 

Wat zou de vereniging zijn zonder al die vrijwilligers die zich 

belangeloos inzetten voor de vereniging. 

Of het nu bar- of aquariumdienst, Bingo, de dames die er voor 

zorgen dat op de open dag er broodjes zijn, degene die er waren 

bij het renoveren van ”Het Schuimnest”, het schoonmaken van de 

aquaria etc. etc. , zij zijn onmisbaar en waardering hiervoor is 

groot!   

En wat te denken van de bedrijven die adverteren in het clubblad, 

zij maken het mogelijk om het clubblad te laten verschijnen. 

We willen jullie vragen bij aankopen dit niet te vergeten. 

We denken hier in het bijzonder aan drukkerij Gelderblom, heel 

hartelijk dank voor de service die we van jullie al zolang van jullie 

krijgen en het meedenken om een heel mooi clubblad te kunnen 

versturen. 

Maar ook de leden die geen 

vrijwilligerswerk doen of 

niet in het bestuur zitten 

kunnen iets doen en dat is 

namelijk “Het Schuimnest” 

eens bezoeken. 

Voor degene die een aquarium 

hebben is het heel aantrekkelijk 

om planten, vissen en aquarium 

benodigdheden te kopen. Het zijn 

hele scherpe prijzen, en is er iets 

op dat moment niet aanwezig,  

het kan altijd besteld worden. 

En het is er altijd gezellig en ook de prijzen die jullie betalen voor 

koffie, thee, bier e.d. zijn niet te vergelijken met andere 

gelegenheden!     

Het bestuur 



       15 
 

 FOTO’S ACHTERZIJDE   


